Zonder hun geloof had God het nooit gered

naar ﬂebree'e’n 11;1-2

Je hebt Noach gehad.

Om de aarde een kans te geven

bouwde hij Gods reddingsboot

en redde zo het laatste leven

uit het water van de dood.

Hij geloofde erin en hij heeft doorgezet.

Zonder Noachs geloof had God het nooit gered.

Je hebt Abraham gehad.

Zonder te weten waar hij terecht zou komen

is hij zijn uitvalsweg gegaan.

Hij heeft het onzekere voor het zekere genomen
en koos voor Gods zwerversbestaan.

Hij geloofde erin en hij heeft doorgezet.

Zonder Abrahams geloof had God het nooit gered.

Je hebt Sara gehad.

Het heeft er zolang niet naar geleken

dat zij ooit een kind krijgen zou

maar om het onmogelijke bleef zij smeken
om wat zij zo graag in Gods naam wou.

Zij geloofde erin en zij heeft doorgezet.
Zonder Sara’s geloof had God het nooit gered.



Je hebt Jakob gehad.

Voor zijn leven heeft hij moeten vechten.

Hij was altijd op zoek en altijd op pad

moest met de engel het gevecht beslechten

om wat God hem toegezegd had.

Hij geloofde erin en hij heeft doorgezet.
Zonder Jakobs geloof had God het nooit gered.

Je hebt Mozes gehad.

Wat niet te zien was, hield hij voor ogen.

Hij wist bij God niet hoe God zou zijn.

Uit de slavernij als een vogel gevlogen

ging hij met zijn mensen door de woestijn.

Hij geloofde er in en hij heeft door gezet.
Zonder Mozes’ geloof had God het nooit gered.

Je hebt Rachab gehad.

Ze was maar een hoer die de mensen niks vonden.
Ze keken allemaal op haar neer.

Maar toen onderduikers bij haar terechtkonden
had zij de zegen van de Heer.

Zij geloofde erin en zij heeft doorgezet.

Zonder Rachabs geloof had God het nooit gered.

Noach, Abraham, Sara, Jakob, Mozes, Rachab
en zo veel anderen hebben zich ingezet.
Zonder hun geloof had God het nooit gered.



